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Het motto in het begin van deze roman geeftin vijf regels aan, wat de kern van dit boek is:
(mis)communicatie. Het is een dialoog tussen een man en een vrouw in de tram. Vrouw: “Ze vertellen
je toch niet hoe het echt Zit". Man: "Wacht maar af. Er gaan nog rare dingen gebeuren, als het aan mij
ligt”. Vrouw: "Niks voor jou, jij weet toch niks?” Man: "Nou en?" Vrouw: "Niet zo hard, schat!” Op
vervreemdende wijze ontrafelt de auteur pagina na pagina de onmogelijke relaties tussen de personen
in dit boek. Centraal staat een uitgebluste popjournalist. Vanaf de dag dat hij de twintigjarige Yvonne
ontmoet, wil hij weer greep krijgen op het leven. Maar de gebeurtenissen werken tegen. Het is geen
vrolijk boek en ook het einde biedt niet echt perspectief uit de ellende. De titel "Deltablues” is dan ook
uitstekend gekozen. Maar het boeit de lezer wel. Vrij kleine druk. Drs. E.A. van Kemenade
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